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ZOMER NIEUWSBRIEF STICHTING DALEL EN DESERTJOY  

 

Help de Kamelen de Zomer door....! 
 

Beste Donateurs, Adoptanten, Adoptie Ouders, (oud-)Deelnemers van DesertJoy, Vrienden, Familie & 

Belangstellenden, 

 

Het is alweer ruim 5 maanden geleden sinds de laatste nieuwsbrief, hoog tijd dus! 

 

Keramiek Expositie/Verkoop Woestijnflarden  

Op 17 mei vorige maand heeft Elsje van Wel, een deelneemster aan o.a. de Spirit Journey 2012, een 

Keramiek Expositie gehouden van haar werk, getiteld Woestijnflarden .... de gehele opbrengst was voor 

Stichting Dalèl en daarnaast hebben Elsje en haar man het ook nog maar eens naar boven afgerond, 

waardoor er maar liefst € 2500,- naar Stichting Dalèl, dus naar de Kamelen is gegaan!! 

Een Overwhelming begin voor deze zomer voor de Kamelen!! 

Wij zijn Elsje van Wel, Sjors van Wel, Maria Molijn, alle Gasten en Kopers op de Expositie en Iedereen die 

Elsje nog meer heeft geholpen Overwhelming Dankbaar namens de Stichting, de Bedoeïenen en de 

Kamelen voor deze Enorme Opsteker en Steun, welke niet op ’n beter moment had kunnen komen!! J 

     
Foto links: rechts Elsje van Wel, links Maria Molijn. Foto midden: Expositie binnen. Foto rechts: De Expositie buiten. 

 

Waarom dan toch een Oproep om de Kamelen de Zomer door te Helpen? 

 

Geen zicht op het aantrekken van het toerisme betekent, behalve geen inkomsten voor 

Kameleneigenaren, ook geen nieuwe donateurs voor de Stichting: 

Eind februari ’14 was de Sinaï negatief in het nieuws in Nederland. Nederland, België en Duitsland 

haalden per direct hun toeristen naar huis wegens vermeende acute terroristische dreiging. Nederland 

scherpte ook het negatieve reisadvies voor met name de Sinaï aan. Terwijl andere landen, zoals 

Engeland, de Scandinavische landen, Italië en Rusland hun toeristen niet naar huis haalden en hetzelfde 

reisadvies aan hielden, namelijk: alle niet-essentiële reizen naar de Sinaï worden ontraden met 

ǳƛǘȊƻƴŘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ 5ŀƘŀō Ŝƴ {ƘŀǊƳ Ŝƭ {ƘŜƛƪƘΩ  

(voor meer informatie: http://www.desertjoy.nl/sinaa_actueel ) 

http://www.desertjoy.nl/sinaa_actueel


Door het nog steeds geldende verscherpte negatieve reisadvies en doordat de Nederlandse charters nog 

steeds niet vliegen op Sharm el Sheikh is het toerisme wederom nagenoeg plat komen te liggen en dit 

keer erger. Ook bij DesertJoy. 

Dat ook de tochten bij DesertJoy nagenoeg stil zijn komen te liggen heeft een direct effect op Stichting 

Dalèl, omdat de stichting vooralsnog voor het grootste deel afhankelijk is van deelnemers van DesertJoy: 

geen nieuwe deelnemers betekent ook geen nieuwe donateurs. 

Eind mei vorige maand zijn er presidentsverkiezingen geweest in Egypte die gelukkig (redelijk) rustig zijn 

verlopen.  

Er is desondanks nog geen zicht op hoelang het negatieve reisadvies zal duren, daar er voor a.s. najaar 

’14 nog parlementsverkiezingen gepland staan in Egypte. 

Ook DesertJoy heeft voor het a.s. najaar nagenoeg nog geen boekingen c.q. deelnemers. Door geen 

inkomen voor Kameleneigenaren concentreert de Stichting zich daarom voornamelijk op de 1e 

Levensbehoefte voor de Kamelen = Voerondersteuning.  

 

Daarom, lieve mensen,  kun je wat missen? Al is het ‘maar’  2 euro? Denk dan 

aan De Kamelen! 
 

Maar er is ook goed nieuws: nog meer Hulp van onverwachte hoeken! 

 

Flowering Desert....Nature Magic 

Sinds begin 2011, precies op het moment dat de Revolutie in Egypte uitbrak en daardoor het toerisme 

geleidelijk aan verder is ingestort, is er na tientallen jaren van droogte elke winter weer steeds meer 

regenval geweest in de Sinaï Woestijn.... 

Afgelopen winter bereikte dat zijn hoogtepunt ... de Ouderen zeggen dat het 39 jaar geleden is dat ze 

voor het laatst zo’n Bloeiende Woestijn hebben gezien als in afgelopen voorjaar... een Feest voor het 

Oog en het Hart! 

Veel Bedoeïenen zijn dan ook met hun tenten, geiten, schapen en vrouwtjeskamelen de Bloeiende 

Woestijn ingetrokken om weer enkele maanden als voorheen te leven.... waardoor in ieder geval 

(zwangere) vrouwtjeskamelen en hun jongen naar een Bloeiende Woestijn konden! Dit gold en geldt nog 

steeds voor: Saïde, Khamies, Djiddu’a en 1 jarige Bilhèn van Saïde. De Adoptanten en Adoptie Ouders 

van Saïde, Djiddu’a en Bilhèn krijgen nog apart bericht en foto’s hiervan. 

In een ander gebied, genaamd Rahaba, bivakkeren nog steeds Bedoeïenen uit Dahab en hier graast nog 

steeds een kudde van 26 Vrouwtjeskamelen en hun jongen, op één na allemaal afkomstig uit Dahab, 

waaronder zwangere Marzuka en mijn eigen vrouwtjeskameel Jamila met haar pasgeborene Abdèn! Alle 

Adoptanten van Marzuka krijgen nog apart bericht en foto’s hiervan. 

De reden dat met name de Bloei in Rahaba voortduurt is omdat Rahaba profiteert van koelere 

temperaturen door haar hoge ligging. 

Op de Feestboek-pagina van DesertJoy kun je alles over de Bloeiende Woestijn zien en lezen: ook als je 

zelf geen facebook hebt: klik op het facebook-icoontje op de site van DesertJoy en je wordt vanzelf 

doorgeleid. Of via deze link: https://www.facebook.com/DesertJoy.woestijnreizen  

https://www.facebook.com/DesertJoy.woestijnreizen


De Peulen Wadi 

Kamelenhengsten en meerjarige mannetjes gaan niet mee naar de Bloei omdat pas bevallen 

vrouwtjeskamelen extra aantrekkelijk voor de hengsten zijn, terwijl de vrouwtjes niks moeten hebben 

van de hengsten, zij zijn alleen gefocust op hun jong. Ook worden de hengsten weer bronstig in een 

Bloeiende Woestijn, dubbelop dus. Meerjarige mannetjes passen ook niet in een kudde 

vrouwtjeskamelen met hun jongen omdat zij de kleintjes zien als iets om mee te spelen waardoor de 

kleintjes vertrapt kunnen worden door over-enthousiaste meerjarige mannetjes,  de moeders zijn dan 

alleen nog bezig om de meerjarige mannetjes te verjagen waardoor er ook niet goed gegraasd kan 

worden.  

Blijft het natuurlijk toch erg sneu voor de kamelenhengsten  en de meerjarige mannetjes, ook zij 

verdienen beter, daarom heeft de Stichting voor de Hengsten & de Meerjarige Mannetjes iets anders 

bedacht: in de maanden mei & juni  van elk jaar bloeien er aan de doornacaciabomen peulen (genaamd: 

ΨLƭƛŦ), iets waar elke Kameel verzot op is.  

Zeven Kamelenhengsten & Meerjarige Mannetjes : Asfur, Tunesie, Ghaslèn, Zar’aan, Gheleis en Soeb & 

Bil van mijzelf hebben dan ook in een wadi vol met bloeiende Peulen aan Acaciabomen in alle rust en 

vrijheid kunnen grazen! 

 

   
De Flowering Desert van Rahaba  

 

Een Bloeiende Woestijn is ook goed voor de Stichting!  

¶ Doordat er vier Adoptie Kamelen in een Bloeiende Woestijn waren en nog steeds zijn, hoeft de 

Stichting voor 3 Adoptie Kamelen minder voer te kopen(m.i.v. 1-6-’14) en voor 1 Adoptie Kameel  

sinds begin mei helemaal geen voer te kopen, zodat er geld is om hun plekken op te knappen, 

schoon te maken en de grond te sproeien met anti-tekenspul  als ze weer terugkeren naar 

Dahab!  

¶ Ook heeft de Stichting door deze besparing de kosten voor de Peulen Wadi kunnen bekostigen 

voor de Hengsten en de Meerjarige mannetjes, want Hengsten en Meerjarige Mannetjes kan 

men namelijk niet helemaal alleen zonder menselijk toezicht laten, dus waren er 2 bivakkeerders 

nodig en die moeten ook eten en zo hadden een paar Bedoeïenen weer én een extraatje én 

normaal te eten! 



¶ Door de Besparing voor de Stichting die Moeder Aarde (Flowering Desert) & Vader Hemel 

(Regen) mogelijk hebben gemaakt hadden de overige Kamelen van wie de Adoptie nog niet 

helemaal rond is of die gewoon in aanmerking komen voor Voerondersteuning – zeker nu er 

geen inkomen is voor hun eigenaren – het afgelopen Voorjaar OOK volledig te eten in plaats van 

maar een gedeelte van hun voer! 

DUS EEN FLOWERING DESERT IS EEN ZEGEN & EEN WIN-WIN VOOR ALLE PARTIJEN ! 

 

De Stichting heeft nog meer Hulp ontvangen....! 

 

¶ € 50,- per maand voor ’n jaar lang:  Twee oud-deelnemers van DesertJoy zagen de negatieve 

berichtgeving over de Sinaï afgelopen februari op TV en besloten om per direct voor een jaar 

lang € 50,- per maand te doneren! Adoptiekameel Asfur had m.i.v. 1-1-2014 twee 

adoptanten minder en dus is de Adoptie van Asfur weer rond, méér dan rond zelfs want de 

overige € 15,- wat maandelijks overblijft wordt gebruikt voor periodiek herstel-& 

schoonmaakwerk van de plek van Asfur! Mo & Caroline....na alleen maar slecht nieuws was 

jullie mail meer dan Welkom en Hartverwarmend!! DANK JULLIE WEL voor jullie 

Betrokkenheid en voor de Adoptie van Asfur!! Het Levensverhaal van Asfur komt deze maand 

naar al zijn Adoptanten en op de site van de Stichting. Daarnaast ontvangen zijn Adoptanten 

deze zomer ook zijn foto’s. 

¶ Opbrengst Kerst & Nieuwjaar:  De Opbrengst naar aanleiding van afgelopen Kerst-& 

Nieuwjaar is maar liefst € 1105, -! 

Nynke, Francy, Yvonne van E, Clement, Ria & Lai-Yin (!), Marina V, Manon, Loes, Lia, 

Leen & Roos, Eva, Joëlle & Jeanne, Machteld, P.G.M. van den Berg, Annemarie & 

Serviceclub Soroptimist ..... DANK JULLIE WEL!!! Dankzij jullie & onze trouwe Donateurs en 

Adoptanten hadden de Kamelen een goed begin van 2014! 

¶ Kookworkshop:  In maart 2014 organiseerde Marina V een Kookworkshop geïnspireerd op de 

Woestijn...de opbrengst van € 80,- ging naar De Kamelen! Marina V- creatief als altijd - en de 

deelnemers aan deze Kookworkshop: DANK JULLIE WEL!!  

 
¶ Extra Donaties:  Het afgelopen voorjaar mocht de Stichting ook nog voor € 473,- aan extra 

donaties ontvangen! 



Resi (!), Mária B (!), Anita S, Nelia, Yvonne van E, Bart, Elsje, Marina V, Roos & Leen: 

DANK JULLIE WEL!! 

¶ Onkruid Jaarboek 2014:  Miranda van Things that make you feel good.nl heeft Stichting Dalèl 

onder de aandacht gebracht in het Nieuwe Jaarboek van Onkruid 2014 ! Miranda: DANK JE 

WEL!!! 

         
 

¶ Een Bijzonder & Ontroerend Huwelijksaanzoek:  Op 18 april j.l. ontving de Stichting een 

mail van iemand die nog nooit mee is geweest op ’n tocht van DesertJoy. Hij vertelde dat de 

vader van zijn vriendin ooit geroepen heeft dat hij met een Kameel aan moet komen als hij hem 

om de hand van zijn dochter komt vragen. Hij vertelde dat hij dan natuurlijk een Kameel kon 

huren en daarmee naar zijn schoonvader kon gaan, of hij kon dit combineren met een goed doel 

als Stichting Dalèl. Hij koos voor het laatste.  

De reden dat hij zijn vriendin nu ten huwelijk wilde vragen is dat er helaas bij zijn schoonvader 

een ziekte is geconstateerd en aangezien Shailèn Troost en Comfort biedt aan zieken leek hem 

dit een heel toepasselijk geschenk aan zijn schoonvader. En zo heeft gepensioneerde 

Kamelenhengst Vader & Trooster Shailèn er een Adoptant bij met een Ontroerend en Bijzonder 

Verhaal...! Wij zijn deze Mensen Ontzettend Dankbaar en zowel Shailèn als zijn eigenaar 

Silmèn als de Stichting wensen hen een ontzettende mooie bruiloft (ze heeft ‘JA’ 

gezegd!) maar ook veel Sterkte & Kracht!  

 

De afgelopen Klankreis & de Tocht van 19 april – 3 mei ’14:   

Door het negatieve reisadvies & doordat de Nederlandse charters niet vliegen op Sharm el 

Sheikh – hoera voor Egypt Air! - is het een Wonder dat DesertJoy het afgelopen voorjaar toch 2 

Tochten heeft gehad! De Klankreis 2014 was op één plek na zelfs een Volle Groep! En de Tocht 

van 19 apr-3 mei ’14 mocht 3 Deelneemsters ontvangen!  

DesertJoy, ikzelf en de Bedoeïenen willen alle 12 Deelnemers van deze 2 Tochten op deze plaats 

nogmaals bedanken voor hun Vertrouwen in DesertJoy en in mij als persoon en hen bedanken 

dat ze zijn gekomen, want: 

- dankzij hen hadden 11 Bedoeïenen weer even werk, dus inkomsten voor hun families. 

- dankzij hen er 26 kamelen weer naar de Woestijn konden. 

- dankzij hen 5 kamelen verder konden gaan met hun training. 



- Ook willen wij hen uit de grond van ons Hart danken voor hun spontane steun en hulp aan 

sommige van de Bedoeïenen na de tocht. 

- Voor het Hart ontroerende afscheid: jongens, nogmaals, ook voor ons was het Onvergetelijk! 

- Dank ook voor alle mooie en bijzondere momenten, voor jullie Humor en goede Harten. 

- Ook willen wij Bart ontzettend danken voor alle fijne en mooie momenten, voor de bijzondere 

klankschalensessies aan de groep, maar ook voor het delen, de humor en last but not least voor 

de fijne samenwerking....! 

- Daarnaast is er door de Deelnemers van deze twee Tochten ook goed gekocht van het 

Traditional Bedouin Handicraft, waardoor de Stichting ook nog eens dankzij hen een opbrengst 

had van totaal € 108,90! Wij wensen iedereen veel plezier van hun aankopen! 

 

Programma Uitblinkers van de NCRV:  De Stichting is januari j.l. benaderd door de NCRV voor een 

nieuw programma ‘Uitblinkers’ waarin ze een maatschappelijke betrokken, uitdagende en nuttige stage 

zochten in het buitenland voor MBO studenten in opdracht van de MBO-raad. Na een goede en 

duidelijke mailuitwisseling kwamen zowel de NCRV als de Stichting tot de conclusie dat er o.a. te weinig 

werk was voor zoiets, maar er is een leuk en goed contact geweest en de Stichting is in beeld geweest! 

 

Verkort Jaarverslag 2013:  het verkorte jaarverslag 2013 van de Stichting is te zien op de site: 

http://www.stichtingdalel.org/projecten/plannen_en_cijfers/cijfers  

 

Hoe is het met Soeb de Stud gegaan afgelopen winter? 

Subhan van mij heeft afgelopen winter in totaal 6 keer mogen dekken in zijn 1e dekkingsjaar!  Dat waren 

4 verschillende vrouwtjeskamelen. Alleen Marzuka, zijn eerste, die hij twee keer heeft moeten dekken is 

uiteindelijk zwanger geworden van Soeb! Dus Soeb wordt a.s. winter vader en Jamila wordt Oma! J 

 

Op 24 februari j.l. is Jamila bevallen van ... een jongetje, Abdèn!  ... Natuurlijk is elke Bevalling en 

elk nieuw Leven speciaal, maar dit keer was het wel erg speciaal omdat Jamila voor het eerst bij mij thuis 

is bevallen i.p.v. in de Woestijn zoals met Soeb en Bil....waardoor kleine Abdèn uiteindelijk twee 

Moeders had! Op de Feestboek-pagina van DesertJoy kun je de Bevalling zien & kleine Abdèn die zijn 

eerste 10 dagen vrij rond mocht lopen op het erf, hilarisch! Ook heeft Abdèn een eigen pagina gekregen 

op de site van DesertJoy en zo hebben Jamila en ik nu 3 geweldige Zonen! Moeder en Kind zijn beide 

Tochten meegeweest en zijn nu sinds 3 mei  samen met Zwangere Marzuka in de Flowering Desert van 

Rahaba!  

 

       

http://www.stichtingdalel.org/projecten/plannen_en_cijfers/cijfers


Voetbalpool:  Adoptie Kamelen Asfur en Ghayyadh, de laatste beter bekend als de Keukenkameel , 

zitten in een WK Voetbalpool van twee van onze Donateurs & Adoptanten....we hopen dat ze wat 

winnen, alsook Oranje!Of zoals één van de voetbalpoolers zo hilarisch zei: Camels Rule! J 

De Uitslag komt in de volgende Nieuwsbrief eind september a.s! 

 

Like de site van DesertJoy !      
De site van DesertJoy heeft sinds afgelopen januari nu ook Facebook-icoontjes op elke pagina EN je kunt 

nu ook de Site zelf liken!  

Dus heb je Facebook? Like dan ook de site van DesertJoy (dus niet alleen de facebook-pagina) en deel 

het met je Vrienden! Maak ons groot in onze Kleinschaligheid want zo draag je bij dat DesertJoy beter 

gevonden wordt op Google! Ook zijn er weer veel nieuwe foto’s op de site van DesertJoy te zien: 

http://www.desertjoy.nl  

 

Last but zeker not Least willen wij op deze plaats zeker ook alle Trouwe Donateurs 

& Adoptanten Danken voor hun jarenlange Betrokkenheid & Steun! 

 
Dank jullie wel! Hartbeker met Kamelenmelk van Moeder Jamila 

 

Met Grote Dank aan Iedereen  wil len wij  iedereen een Prachtige Zomer  

wensen namens de Bedoeïenen, de Kamelen & mijzelf!  

Liefs, Joyce  

 

 

Rabobank reknr NL20 RABO 0136 4896 56 t.n.v. Stichting Dalèl, Korianderstraat 3, 3193 SG Hoogvliet 

BIC: RABO NL2U - KvK 244 211 80 

www.stichtingdalel.org  - Email: welkom@stichtingdalel.org 

www.desertjoy.nl – email: joyce@desertjoy.nl 

FB: https://www.facebook.com/DesertJoy.woestijnreizen  
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